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Zondag 8 februari 2026: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Mw A. Bosman-Mohrmann, Haastrecht 

Ouderling van dienst:  Hans van Zijl       

1e collecte:   Algemeen kerkwerk   

2e collecte:   Diaconie  

Er is peuteroppas, kinderkerk en tienerdienst. 

 

De lezingen voor deze zondag zijn 1 Korintiërs 2,1-5 en Matteüs 5,13-16.  

Jezus zegt dat zijn leerlingen zout en licht zijn. Waarom gebruikt Jezus deze 

termen voor zijn leerlingen? En wat hebben zout en licht gemeen?  

Fijn om deze zondag in uw midden te mogen zijn! 

Annemieke Bosman-Mohrmann 

 

Zondag 15 februari 2026: morgendienst 9.30 uur met Heilig Avondmaal 

Voorganger:   Ds. C. Burger, Kamerik 

 

Overige vieringen 

6 februari  19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, pastor Huub Spaan    

11 februari 19.15 uur IKO Avondgebed, O.K.K., Johan Treur 

13 februari 19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, ds. Roelof de Koning Gans 

 

Persoonlijk “leuk nieuws” 

Deze keer van mij een persoonlijk berichtje. Benjamin en ik hebben leuk nieuws 

te melden: ik ben zwanger. We verwachten eind juli ons kleintje. Het gaat, 

ondanks de bekende ongemakken, gelukkig goed met me.   

De kerkenraad zal op een later moment informatie geven over wat praktische 

zaken zoals verlof en vervanging. 

ds. Rianne Bogerd-Looijen 

 

Bloemen en omzien naar elkaar 

Alweer moeten we een Nieuwsbrief beginnen met het melden van een overlijden. 

Op vrijdag 30 januari overleed Mw Geertje Baerveldt-Boot. Zij werd 91 jaar. Zij 

wordt begraven op 5 februari, op de Hekendorpse begraafplaats. Bij haar man 

Cor, die al in 1995 overleden is. Gre was een bekende in de kerkdiensten, de 

laatste jaren kon ze het vaak moeilijk horen, waardoor het steeds lastiger werd. 

Onze condoleance gaat uit naar haar kinderen en kleinkinderen. Laten zij Gods 

liefde ontvangen. 

Woensdag 4 februari was een hele belangrijke dag voor Amy vd Louw. Zij is 

geopereerd aan haar hart. Heel fijn te horen dat de operatie goed is verlopen. 

Heel veel beterschap en sterkte toegewenst voor Amy, haar man Arend en alle 

geliefden om hen heen. 



 

 

 

Ook wensen wij de familie Mourik heel veel sterkte! Voor Annemarie, die begonnen is met pijnbestrijding. 

Omdat behandeling helaas niet meer mogelijk is. Theo, haar echtgenoot, is herstellende van een 

ingrijpende heupoperatie. Hoe naar als je beiden niet uit de voeten kan. Gelukkig staat er goede hulp om 

hen heen.  

Natuurlijk nemen wij deze met name genoemden op in onze gebeden. Maar ook anderen die tobben met 

hun gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, of mensen die hun kind verliezen aan het leven, zoals dat 

wordt gezegd. Kinderen, oud of jong, die een pad kiezen dat jij nooit voor hen zou hebben gekozen. 

Bidden dat je in gesprek kan blijven met je kind. Bidden dat we in God mogen blijven vertrouwen. 

De maandkaarten zijn gebracht bij Mw Janny de Wit-vd Breggen, Mw Jantine Tesink-’t Lam, Mw Maartje 

Knol-Goedhart, Dhr Piet Gort, Mw Hennie Burger-Reijngoud en bij Mw Gerda Hagoort-Mulder, allen ter 

felicitatie met hun verjaardag in januari.  

Er werd ook een felicitatiekaart gebracht bij Jan en Clara van Wijk-Pijper in verband met hun 50-jarig 

huwelijk, daarnaast kregen zij vorige week de bloemen uit de kerk.  

Een kaart ter bemoediging en medeleven werd gebracht bij het echtpaar Mourik-Haring, Coby den Butter, 

Dhr en Mw Slootjes, Mw Lijnie Maayen-Hoogenboom en bij de bewoners van het Hospice. 

Een condoleancekaart werd gebracht bij de familie Maaijen (G.S.) en bij de familie Baerveldt. 

 

De actieweken van Actie Kerkbalans zijn inmiddels achter de rug. We hebben een 

mooi resultaat kunnen neerzetten. Het totaal van toezeggingen van leden 

bedraagt nu € 126.620. (vorig jaar € 126.472). 

Een klein aantal heeft nog niet gereageerd op de mail of brief dus het eindbedrag 

staat nog niet vast. Namens de hele PGO dank hiervoor.  

Tevens dank aan alle 28 lopers voor hun inzet voor deze actie! 

 

Koffiedrinken in de kerk 

Ons kerkgebouw zal op vrijdag 13 februari a.s. tussen 10:00 uur en 11:30 uur 

geopend zijn om een kop koffie of thee te komen drinken en uiteraard ook om even 

gezellig bij te praten.  

Hierna begint de 40-dagentijd, wat betekent dat er vanaf dan tot en met 10 april elke 

week koffie/thee drinken zal zijn op de vrijdagochtend.  

De gastvrouwen op de 13e zijn Elly Vliegenthart en Gerda van Zijl.  

Komt u ook? Tot vrijdag. 

 

Voorbereidingen Alpha-cursus 

Lieve mensen, over een kleine maand, 24 februari hopen we met de Alpha-cursus te gaan starten. We 

hebben er als team zin in! En we hebben al een paar aanmeldingen. 

We willen vragen of u wilt bidden voor deze cursus! Zodat deelnemers aangeraakt zullen worden door Gods 

liefde. Misschien ken je iemand in je kennissenkring die je kan uitnodigen? Nodig hem of haar dan gerust 

uit voor 24 februari!  

We zijn ook nog op zoek naar mensen die voor een avond willen koken. Of vind je het leuk om op een 

creatieve manier tafel te dekken? Ook dan ben je welkom! Borden en bestek zijn allemaal aanwezig. Meld je 

dan bij Hanneke of Maaike via alphaoudewater@gmail.com 

Een hartelijke groet, het Alpha-team van Oudewater. 

 

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 

Wenst u contact over pastorale zaken of kent u iemand voor wie dit van belang is ? Aarzel niet, mail naar 

PCP@protgemoudewater.nl of bel Dita Aleman 06-42 053254 of Jannie Hoogenboom 06-51 814727 

Kopij voor de Nieuwsbrief uiterlijk op do., 10 uur. Bij voorkeur via nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
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